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Testament

En heb ik het dan ééns volbracht,
dan ga ik in mijn eentje.
Met een traantje hem herdacht
en een laatste groet gebracht.
Dan op het graf een brok gesteente
waarop: 'Ruste' zacht hier jouw gebeente.

Als jaren zijn voorbij gegleden,
aan elk die dan nog loopt of hinkt…
vrienden in dat later heden dan het wijnglas niet gemeden,
opdat een helder druppel blinkt, mij te herinneren - Drinkt!

'k Wil jullie in herinnering geven
wat ik toen als 't laatst gebood:
“De beker hoog geheven
en laat mijn lijk dan leven.
Voor bij is alle nood.
Hoog Mühsam!
Hoog de dood!”
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