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Ngô Văn

Ngô Văn Xuyết op latere
leeftijd

Ngô Văn Xuyết (Tan Lo, bij Saigon, 1913 – Paris, 1 januari 2005),
ook bekend onder de naam Ngô Văn of Ngo Van was een
revolutionair en antikoloniaal militant uit Vietnam. Hij was
betrokken bij de opstanden van boeren en arbeiders in door
Frankrijk bezet Indochina. In de jaren 1930 was hij als trotskist
betrokken bij het organiseren van het waterfront en de strijd in de
fabrieken in Saigon, dit tegen de lijn van Moskou in. Moskou
bepleitte een nationalistisch front tegen de Japanners waarin zowel
de inheemse bezittende klasse als de Fransen zouden moeten
worden geïntegreerd.

Na de beëindiging van de Japanse bezetting na het einde van de
Tweede Wereldoorlog volgde voor de partij van Ngô Văn nieuwe
uitdagingen - in eerste instantie tegenwerking vanuit autoritaire
communisten, later gerichte moordaanslagen op zijn kameraden
door diezelfde autoritaire communisten en de nationalisten waar
die mee samenwerkten. Hierop ontvluchtte Ngô Văn Vietnam en
zou in ballingschap in Parijs verblijven. Daar raakte Ngô Văn in
contact met vluchtelingen van de Spaanse Burgeroorlog en
Revolutie, zowel anarchisten als leden van de POUM[1] - waardoor
hij tot nieuwe radicale perspectieven werd geïntroduceerd. Ngô
Văn zou hierna samen met Henri Simon en Maximilien Rubel actief
worden binnen radencommunistische kringen en afstand nemen
van de “zogenaamde arbeiderspartij.”

Over zijn ervaringen in Vietnam schreef Ngô Văn een uitgebreide geschiedenis welke in 2005 bij AK
Press in het Engels verscheen onder de titel In the Crossfire. Adventures of a Vietnamese
Revolutionary.[2] Daarnaast schreef Ngô Văn verschillende artikelen over communes van land- en
fabrieksarbeiders in Vietnam.[3]
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Voetnoten

[1] POUM - Partido Obrero de Unificación Marxista (vert. Arbeiderspartij van de Marxistische
Eenheid). Een relatief kleine arbeiderspartij uit Spanje welke tijdens de Spaanse Burgeroorlog
en Revolutie aan anarchistische zijde met de CNT samen vocht. De partij stond in oppositie tot
Stalin, de Sovjet Unie en de Comintern. Hoewel de POUM sterk beïnvloed werd door de ideeën
van Leon Trotski, volgde deze een eigen koers en kwam daarover ook met Trotski in botsing. Dit
toont sterke gelijkenissen met de politieke weg van Ngô Văn.
[2] Ngô Văn Xuyết, In the Crossfire. Adventures of a Vietnamese Revolutionary, AK Press, 2005
[3] Zie voor enkele naar het Engels vertaalde artikelen van Ngô Văn het archief op Libcom:
https://libcom.org/tags/ngo-van-xuyet (waaronder: 1945: The Saigon Commune en Ancient
Utopia and peasant revolts in China
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